
Hans van der Meulen Wat sprak God in 2019 door gastsprekers 29 december 2019 
Evangelische kerk Jefta  blad 1/5 

Wat sprak God in 2019 door gastsprekers? 

 
Ik heb voor vandaag een jaaroverzicht gemaakt. We hebben dit jaar 11 keer een 

gastspreker in Jefta gehad. Ik geloof dat voor onze kerk, onze gemeenschap, het 
spreken van God onontbeerlijk is. Naar gastsprekers luister ik altijd met wat 
extra aandacht, juist omdat zij geen direct onderdeel zijn van de gebeurtenissen 

in Jefta, kunnen zij soms wat onbevangener van God ontvangen en aan ons 
doorgeven. 

 
3 februari - Henk Rothuizen 1 
 

Heeft gesproken over ‘Jezus, onze hogepriester’. 
 

De hogepriester in het Oude Testament bracht éénmaal per jaar een offer, ter 
vergeving van zonden, namens het hele volk. Dit was elk jaar opnieuw nodig. 
 

Jezus: verzoent ons met God, tot een blijvende gemeenschap met God.  

Joh. 17: 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen 
zo ook in ons zijn… 

 

We hebben gegeten van de Boom des Levens - Jezus - waardoor we vanuit 
genade, barmhartigheid en liefde leven.  
 

Je kunt ook blijven eten van de boom van goed en kwaad en kijken naar wat niet 
goed gaat bij jou, of bij die ander… dan vraag je om de wet en het oordeel.  

 
Je kunt ook naar Jezus blijven kijken en je geloof op Hem richten en jezelf 
bewust zijn dat jij in Hem bent en Hij in jou. 

 
17 maart – Jan Dees 

 

Stille tijd is tijd om relatie te hebben met de Vader en de Zoon: 

 

1. Stil zijn voor/bij God  
Psalm 62:2 2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn 

redding 

2. Leren luisteren naar Zijn stem 1Sam. 3:1-9 

3. Leiding vragen en ontvangen 2Sam.5:17-25  

4. Lofprijzing en dankzegging Filip.4:4-7  

5. Aanbidding Joh.4:23-24 

6. Voorbede Ezra 10:1 

7. Strijden Efeziërs 6:10-18  

8. Bidden in tongen  1Korintiërs14:18,19   

9. Bijbel lezen  Kolossenzen 3:16   - enz. 
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14 april – Rick Verkijk 1 

 

Jefta - Geroepen in relatie 

 

Romeinen 8: 29,30 HSV 
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe 

bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die 
heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij 
ook verheerlijkt.  

 
In deze tekst staat we zijn voorbestemd om gelijkvormig- getransformeerd- te 

worden naar het beeld van zijn Zoon, naar het beeld van Jezus.  
Wat een mooie en ongelooflijke uitspraak! Met andere woorden: God heeft een 

plan dat Hij jou kan veranderen van binnenuit en raad eens wat er dan gebeurt 
met jouw zwakheden….? 
Dan ben je in staat eruit te groeien!  

Niet jezelf controleren en beheersen, maar eruit groeien. Dat is Goed Nieuws! 
Dat is voor ons NU beschikbaar!  

Dat is de reis waar we nu aan gaan beginnen, het is belangrijk dat we de reis 
begrijpen, we moeten ervoor kiezen.  

Dit is het plan van God: transformeren naar hoe we oorspronkelijk bedoeld zijn 

en we moeten elkaar helpen om er te komen. 

 

12 mei – Henk Rothuizen 2 
 
Hebreeën 10:5 

5Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet 
verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6brand- en reinigingsoffers 

behaagden u niet. 7Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik”, want dit staat in de 
boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 
 

De dood van Jezus was geen godsdienstige, rituele slachting of offer, maar een 
demonstratie van Vaders liefde en barmhartigheid, dat hij zelfs de martelgang 

van zijn eigen Zoon, door ons, vergeven heeft!  
 
Jezus vergoot zijn bloed niet om Vaders vergeving te kopen, maar Hij vergoot 

zijn bloed om Vaders liefdevolle vergeving te belichamen. Zoals Hij ons in de 
incarnatie belichaamt, omarmt, zo belichaamt, omarmt Hij aan het kruis Vaders 

liefde en barmhartigheid tot in de dood.  
 
Dus Jezus maakt een eind aan het oordeel van de wet, opdat wij de wil van de 

Vader belichamen: De liefde van God de Vader, uitgedrukt in barmhartigheid, 
vergeving en aanvaarding.  

 
Dat mogen wij omarmen, belichamen: "Hier ben ik! om uw wil te doen Vader!"  
 

Vader wil zijn verlangen, zijn liefde, laten incarneren door jou en mij.  

"Hier ben ik! om uw wil te doen Vader!" "Uw barmhartigheid, Uw liefde, Uw 
vergeving, Uw goedheid, te belichamen naar anderen" 
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11 augustus – Rick Verkijk 2 - Genade 
 

Johannes 1:16,17 NBV 

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.17 
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door 
Jezus Christus gekomen.  

 
We zijn uitgenodigd om relaties en vriendschap op te bouwen en anderen naar 

God te leiden.  
Vertel niet aan mensen wat er mis is met ze, leid ze naar God en laat God 
vertellen waar Hij aan wil werken in hun leven op dit moment.  

Het begint met barmhartigheid en genade, zodat God ons de waarheid kan 

openbaren. 

 
25 augustus – Richard Klomp - Vrede 

 
Joh.14:27 (Wv95) 
Vrede laat Ik jullie na, Mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld 

te bieden heeft.  
 

Jezus geeft jou en mij Zijn EIGEN vrede als geschenk.  
Waar zat Zijn vrede? Van binnen! 
 

En als Hij jou en mij Zijn eigen vrede als geschenk geeft... Waar komt dat 
geschenk dan terecht? Vanbinnen! 

 
Het uitbreiden van vrede – of de toename van vrede – geschiedt van binnenuit! 
 

5:22 (NBG) 
Maar de vrucht van de Geest is … vrede…Gal.  

 
Gods Geest doet dat wonder van binnenuit! 
De Heilige Geest is in je. 

Niet je externe omstandigheden bepalen je vrede. 
Maar je interne wonder breekt van binnenuit baan. 

De vrede van binnenuit breidt zich uit. 

De heerschappij van vrede binnen in je... is sterker, en machtiger, dan alles wat 

van buitenaf op je aankomt! 
Jouw nieuwe identiteit is gelijk aan die van Jezus zelf! 

Jouw nieuwe identiteit is die van de heerschappij van VREDE 

 
1 september – Henk Rothuizen 3 
 

"Hoe gaan we om met het Oude Testament"? 
 

4 handvatten  

1. De Bijbel (OT) is een Procesboek naar Jezus  
2. Jezus is meer dan de Bijbel  
3. De leer van Accomodatie  

4. Jezus kende de Midrasj 
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13 oktober – Piet Brinksma - Jeremia 

 
Jeremia 29 

4 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren:5 Bouw huizen 
en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken 

aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je 
dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal 

toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie 
weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook 
jullie bloei. 

 
Vrede najagen is een actie-woord: 

Het volk wordt opgeroepen niet in een bubbel van vrede te overleven in een stad 
van de onderdrukker, maar het is een actie-woord wat hun uitdaagt om alles te 
doen wat in hun macht is om te vrede van de stad te bevorderen, te bevechten, 

te bewaren. En het is een multi-generatie opdracht, ze zijn geroepen om een 
generatie vredestichters voort de brengen. 

 
Actief zoeken - alsof je het doet voor Jeruzalem.  

 

Het volk van God is geroepen om een instrument van Gods vrede te zijn! 

 

• Aanwezigheid - en daarin Gods aanwezigheid ‘mee’ brengen in waar je bent / 
waar je bent geroepen 

• Proclamatie - van Gods beloften  
• Participatie - actief betrokken: in Gods naam en door Zijn kracht handelen voor 
het welzijn van je omgeving. 

 
3 november – Henk Rothuizen 4- Jacob 

 
Genesis 32 
25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem 

totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon 
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 

worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 
 

Om angst te overwinnen moet je soms een ‘gevecht’ met God aangaan. Een 
gevecht waarin je jezelf verliest, maar ook jezelf weer wint. Sterven aan je "ik" 

en opstaan in een nieuw leven in Christus.  
 

Ontdekken wie je werkelijk bent in Christus is een gevecht. Een gevecht met 

onze verkeerde en aangeleerde zekerheden en een gevecht om te leren 

vertrouwen op jouw God. 
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10 november – Jean Jacques Suurmond – Burn-out - Elia 

 
Samenvattend kunnen we concluderen dat een burnout ten diepste het gevolg is 

van een onjuist beeld van ons werk, van onszelf en van God. Elia had een 
macho-beeld van zichzelf en van God. Hij dacht dat hij een competitie aan moest 
gaan met de profeten van Baäl en hen moest doden. In die opvatting loopt hij 

vast.  
Dat is een woestijnperiode die een tijdje kan duren. Je loopt vast maar een 

nieuwe kijk op jezelf, je werk en God heb je nog niet. In de mystieke traditie 
staat dit bekend als ‘de donkere nacht’. 
Het is dan belangrijk om engelen om je heen te hebben: mensen die je helpen 

met de kleine alledaagse dingen zoals op tijd eten en drinken. Mensen die je 
wakker houden zodat je niet wegglijdt in een passieve laat-maar-het-kan-me-

niks-meer-schelen toestand. 
 

Vroeg of laat geeft God dan een nieuw perspectief.  

 
Elia ontdekte dat hij geen profeet is die een spierballengod dient, zoals de 

Baälpriesters op de Karmel deden. Hij komt heel anders in het leven en zijn werk 
te staan en gaat beter presteren dan ooit. Gods zachte bries stuwt hem in een 

nieuwe richting en uiteindelijk zalft hij zelfs twee nieuwe koningen en een nieuwe 
profeet. 
 

17 november – Bart Groeneveld 
 

Hosea14:5 
Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn 
keert zich van hen af.  

 
Ik zal hun afkerigheid genezen. Genézen!  

Dit woord klinkt als muziek in vermoeide oren. Dit is ademtocht voor de 
geringen, dit is troost voor de mens wiens ziel mat geworden is, en loodzwaar 
was het hart. En er was alleen nog de pijn en de onmacht; de dodelijke druk en 

de bitterheid van het boze.  
 

Want waarom is een mens afkerig?  
Vaak omdat het hart gewond is, en het leven hard. De eisen te veel. En het 
veeleisende leven maakt een mens grimmig, verbeten en verbitterd. En de mens 

vlucht weg om te overleven. 
 

Ik genees. Dit woord reikt verder dan de onmacht. Dit woord omvat de onmacht. 

Woorden Gods reiken altijd verder.  

 

Verder dan de doem, verder dan het noodlot. Woorden Gods reiken tot in de 
ballingschap van de ziel. Daar waar de ziel gevangen zit in banden van de dood.  

 
Dus het kán. Afkerigheid kan genezen worden. Daar is dus blijkbaar genezing 
voor, medicijn. Zoals mensen in de aanwezigheid van die ene mens, Jezus, 

genezen werden van hun innerlijke pijn; de verwrongenheid van hun hart werd 
heel. Zo in de Aanwezigheid van de Eeuwige verkeren, zitten bij zijn hart, zodat 

het hart balsem voelt. 


